
   SONGS OF PRAISE  1 maart 2026 
   Presentatie en begeleiding: ds. Erick Versloot  

 

U roept ons samen als kerk van de Heer / verbonden met 
U en elkaar / Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit / waar Jezus woont 
voelt de liefde zich thuis!  
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest /die alles 
gelooft en verdraagt / Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam / Ieder is 
welkom hier binnen te gaan / Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed /als deel van uw 
kerk wereldwijd / Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht /gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn.   Refrein 
  
Wij belijden één geloof en één Heer / zijn geroepen tot 
één hoop, tot uw eer / Heer, geef vrede die ons 
samenbindt / Vader, maak ons één!  2x 
Refrein 2x 
Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. 
 
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde 
 
Refrein:  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.  
 
Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde 
Refrein 2x 
 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde. 
Tekst en muziek: Geoff Bullock / Ned. tekst: Mireille Schaart 
 
Ik wil mij gaan vertroosten / in 't lijden van mijn Heer  
die zelf bedroefd ten dode / terneerboog keer op keer  
en zocht in zijn ellende / naar troost om voort te gaan,  
tot Hem wil ik mij wenden / o Jesu, zie mij aan. 

 
Hoe sloeg ik ooit uw woorden / weerspannig in de wind,  
wilde niet zien of horen / hoezeer ik werd bemind,  
mijn leven liep verloren / uw stem bracht mij tot staan,  
U bidt voor wie U hoonden –  o Jesu, zie mij aan. 
Tekst Jaap Zijlstra Melodie Antwerpen 1539 
 

Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,  
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is.  
 
De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen,  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
Het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid.  
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
Tekst: Willem Barnard Muziek: Frits Mehrtens 
 

Op de avond, toen de uittocht / uit Egypte werd gevierd,  
en de matse werd gebroken / en de wijn werd 
ingeschonken / toen heeft Jezus aan zijn mensen  
een geheim geleerd:  
 
Refrein: Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met 
de wijn, want iedereen mag leven en vrolijk zijn. Wij gaan 
rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, want 
iedereen mag leven en vrolijk zijn.  

Op die maaltijd van het paasfeest / op de avond voor zijn 
dood / zei Hij: zelf zal ik erbij zijn / op het feest waar jullie 
vrij zijn / op de maaltijd die God aanricht 
en dat feest wordt groot!   Refrein 
Tekst Karel Deurloo Melodie Wim ter Burg 

 
Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o liefde die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden.  
  
 O allerheiligst, onuitspreek’lijk wonder:  
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.  
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden  
de vloek der zonden.  
  
God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;  
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.  
zie hier de schalen die ten volle wegen  
èn vloek èn zegen. 
  



Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,  
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?  
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden  
mijn hart niet wijden?  
Tekst C.F. Gellert Vertaling Jan Wit Melodie J. Crüger 
 

Op elk moment van mijn leven / in voor- of tegenspoed 
Aanbid ik U mijn Jezus / en dank U voor Uw bloed 
 
Ik vind kracht in U mijn Vader / als ik heel dicht bij U bent. 
Mijn hart en mijn gedachten / worden warm als ik bedenk 
 
Refrein:  Vader, U bent goed / U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus U bent groot / U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: ik hou van U 
 
Op elk moment van mijn leven / bij dag en bij nacht, 
wil ik Uw woorden lezen / en dragen in mijn hart. 

In de stormen van mijn leven / in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in Uw vrede /wil ik rusten in Uw trouw.  
Refrein 2x 

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: ik hou van U 
Tekst en melodie Elisa Krijgsman 
 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, 
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 
er is een God die hoort. 

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal, 
Heer van het al, Heer van het al. 
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
heerser van ’t gans heelal. 

Want onze Schepper, koning der aard’, 
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
hij is de God die hoort. 
 
Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op hem is gericht, 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

Liefde, eenmaal uitgesproken / als uw Woord van het 
begin / Liefde, wil ons overkomen / als geheim en 
zegening. 
 
Liefde, die ons hebt geschapen / vonk waarmee Gijzelf ons 
raakt / alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen / waarmee Gij u kennen 
laat / Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
Liefde waagt zichzelf te geven / ademt op van goede 
trouw / Liefde houdt ons in het leven,-  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken / als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
Liefde boven alle liefde / die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen / Bron van liefde, Liefde zelf! 
Tekst Sytze de Vries Melodie John Stainer 

 

 

Als het koud is, wees dan hartverwarmend 
Blijf niet eenzaam in de duisternis. 
Laat je door de liefde steeds omarmen, 
Zoek naar sterren als de nacht te donker is.  Refrein 

 
Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen, 
Tijd voor afscheid of een nieuw begin, 
Of het blad valt, of de bomen groenen, 
Tijd voor blijven hopen tegen alles in.  Refrein 
 
Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. stichting 
Bayanihan  


